
 
 

Uitnodiging 

Stichting Kore en Uitgeverij Nearchus nodigen u uit om op  

18 mei 2025  

 de feestelijke presentatie bij te wonen van het boek van  

Ronald van Vierzen 

‘Jullie zien hem steeds veel te klein’ 

- De samenwerking tussen Rudolf Steiner en Ita Wegman in het 

licht van het Keerpunt der Tijden - 

Een recensie van dit boek is verschenen in Motief van maart 2025 

Wanneer  : Zondagmiddag 18 mei 2025 

Tijd   : 14:00 - 16:00uur  

Waar   : Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist 

Aanmelden  : graag opgeven bij Christian Rombout: c.rombout9@upcmail.nl 

Entree  : gratis 

Ronald zal in het kort een specifiek onderwerp uit zijn boek toelichten. Rob Gruben 

heeft daarna vraaggesprek met hem. Tot slot is er een gezellig samenzijn onder het 

genot van een hapje en een drankje.  

Uitgeverij Nearchus is aanwezig met een boekentafel 

Dit boek is de vrucht van zeven jaar onderzoek naar de 

verbinding van Rudolf Steiner en de antroposofie met het 

Mysterie van Golgotha. Dat onderzoek trok steeds wijdere 

cirkels omdat het zich niet alleen uitstrekte tot alle ons bekende 

incarnaties van de individualiteit die wij kennen als Rudolf 

Steiner, maar ook tot die van de individualiteit van Ita Wegman, 

die karmisch nauw met hem is verbonden. Behalve een 

uitgebreide beschrijving van deze incarnatiereeksen worden de 

mensheidstromingen beschreven die deze incarnaties gekruist 

hebben, zoals de Zarathustra-, Mani-, Graal- en 

Rozenkruiserstroom. Door de betrokkenheid van de aartsengel 

Michaël en de kosmische Sofia, treedt geleidelijk de enorme 

spirituele opgave en betekenis van Rudolf Steiner naar voren. 

Uiteindelijk wordt ook beschreven hoe Rudolf Steiner getuige 

was van het Mysterie van Golgotha - en wordt duidelijk waarom 

gezegd kon worden dat wij hem steeds “veel te klein” gezien 

hebben. 
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